
Nieuwsbrief

In deze nieuwsbrief

Amanda Slotboomr

Het jaar van feestvieren en bezinning is begonnen met veel herdenkingen in de Betuwe.

Leden van onze afdeling komen massaal opdagen bij verschillende begraafplaatsen,
monumenten en ceremonies in het hele land, en ons Colour Party heeft dit voorjaar een vol
schema.

Een paar opmerkelijke punten:

Vergeet niet dat onze jaarlijkse algemene vergadering op 16 maart a.s. in ons clubhuis in
Lochem is. Zorg ervoor dat u zich heeft aangemeld, zodat onze gastheren zich goed kunnen
voorbereiden.

We kijken ernaar uit om velen van u de komende maanden te zien.

RCL ‘Liberation of the
Netherlands’ Branch 005

Special Edition

Het was druk de afgelopen tijd in het zuiden van Nederland!

RCL leden waren aanwezig bij herdenkingen in Kapelsche Veer, Groesbeek, Uden, Milsbeek en
meer!

We hebben ook leden in Brabant die met The Dutch Polar Bears bezig zijn om verhalen van
oorlogsslachtoffers tot leven te brengen op het grote scherm, en een nieuw boek dat is
gepubliceerd (zie het verhaal in de nieuwjaarsreceptie).

Heb je een ander evenement bijgewoond? Of iets dat je wilt delen?

Neem contact op met de redacteur via liaisonofficer@rcl005.org 

En zo begint het..



Nieuwjaars receptieNieuwjaars receptieNieuwjaars receptie

Comrades Ben Zonneberg,Alice van
Bekkum, Danny Murphy,Hendrik Kuiper en

Gerrit Bruggink

Comrades Mark Veldhuis en 
Yvonne Swarthoff

De nieuwjaarsreceptie vond plaats in ons clubhuis, Restaurant Mondani, in Lochem op zondag
19 januari. Ongeveer 60 kameraden en gasten waren aanwezig om elkaar een gelukkig
nieuwjaar te wensen en te genieten van de kameraadschap. Piper, Dick, van de 48th
Highlanders of Holland speelde het volkslied van Canada en onze voorzitter Wim Poppenk
heette de gasten welkom.

Het was een mooie grote receptie

Op de receptie waren vele leden met hun echtgenotes aanwezig en ook waren er speciale
gasten; de Canadese ambassadeur, de heer Hugh Adsett en zijn vrouw Beth Alexander,
samen met militair attaché kolonel Yannick Lemieux en zijn vrouw Erica Frank.

Ruud Jansen en Connie Lempke brachten de merchandise van de promotent mee en de
Kitshop voor leden. Het was ook een mooi moment om de 80-jarige jubileum
herdenkingsspeld van onze afdeling 005 aan de leden te overhandigen.

Kameraad Dré van Roomen presenteerde zijn boek "De Gerda Hoeve tijdens de tweede
wereld oorlog". Als iemand een exemplaar wil, neem dan contact op met Dré.
De middag was super ‘gezellig’ en iedereen heeft ervan genoten. Nogmaals bedankt aan Berry
en Yvonne en het personeel van Mondani voor de heerlijke drankjes, hapjes en service.

Als u geïnteresseerd bent in de
aankoop van dit boek

(alleen in het Nederlands),
neem dan contact op  met Dré

mailto:van.roomen@gmail.com


Kapelsche Veer

Van links naar rechts: Comrades 
Ad van Uffelen, 

Dré van Roomen, 
Johan Pieters, 

en Gerrit Bruggink

Te bekijken, click HIER

Op vrijdag 31 januari werd bij het monument Kapelsche Veer een herdenking gehouden,
waarbij werd herdacht dat tachtig jaar geleden de geallieerden een Duits bruggenhoofd bij
Capelle veroverden. Naar schatting vielen er duizend slachtoffers in die vijf weken durende
strijd, waarvan er 450 sneuvelden.

Volgens kenners was dit het meest zinloze offensief in de provincie Brabant. Het was al
maanden bevrijd. De Maas was de frontlinie, behalve bij Kapelsche Veer, waar
Fallschirmjäger het eiland op de zuidelijke oever van de Bergsche Maas bezette. Het zou
een bittere strijd worden.

De Poolse ambassadeur reikte een Poolse prijs uit aan drie aanwezigen. Het was de "Pro
Patria" onderscheiding. (De Pro Patria is een teken van bijzondere verdienste voor het
versterken en koesteren van de herinnering aan de strijd van het Poolse volk voor de
onafhankelijkheid van de Poolse Republiek tijdens en na de Tweede Wereldoorlog).

Het was een indrukwekkende herdenking, waarbij ook vier kameraden van onze afdeling
aanwezig waren. Er werd ook een krans gelegd namens onze afdeling.

https://www.youtube.com/watch?v=T0GY4OJkMWU


Operatie Veritable 

Zaterdag 8 februari 2025 kwamen we bijeen
om de 80e verjaardag van het begin van
Operatie Veritable te herdenken op de
Canadese Oorlogsbegraafplaats Groesbeek,
georganiseerd door Groesbeek Airborne
Vrienden. Op een koude, winderige ochtend
werd een goed bezochte dienst gehouden,
met onze Colour Party aanwezig, evenals
kameraden Wim Poppenk en Danny Murphy
die namens de afdeling een krans legden, en
Gerrit Bruggink die namens de Queen's Own
Rifles een krans legde.

Ook aanwezig waren de Canadese
ambassadeur Hugh Adsett (en zijn vrouw,
Beth Alexander) en W/O Nicole Mitchell, die
namens Canada een krans legden. Onze RCL
Branch 005 werd vertegenwoordigd door een
grote groep.

Na afloop vond op Camping Nederrijkswald aan de
Zevenheuvelenweg een boekpresentatie plaats met de
mogelijkheid om op te warmen met koffie, thee en een stuk
appeltaart.

Het boek “Gegen das Vergessen – Tegen het vergeten” werd
gepresenteerd. Het Duits-Nederlandse boek is een unieke
verzameling originele dagboekfragmenten van Duitse en
Nederlandse burgers die de oorlog in dit grensgebied hebben
meegemaakt.

In de 23 verhalen, waarvan er veel nog nooit eerder zijn
gepubliceerd, leest u over angst, hoop, maar ook de
vastberadenheid van mensen voor wie elke dag een nieuwe
uitdaging was. De Duitse verhalen zijn vertaald naar het
Nederlands en omgekeerd zijn de Nederlandse verhalen
vertaald naar het Duits.

Het boek is een coproductie van de Groesbeek Airborne
Friends en de Heimat- und Verkehrsverein Donsbrüggen.

Een speciaal bedankje aan Paul ten Broeke voor zijn foto's van
de dag.



Op naar Uden..

Bekijk de
hoogtepunten van de

dag  HERE

Na de dienst en receptie in Groesbeek,
gingen kameraden Gerrit Bruggink,
Amanda en Maikel Slotboom verder over de
snelweg naar Uden, waar een
informatiebord werd onthuld buiten wat
het hoofdkwartier werd van de Canadese 4-
sterren Generaal Henry Crerar, die
Operatie Veritable leidde en 380.000
soldaten commandeerde.

Aanvankelijk werden de aanwezigen
verwelkomd in wat nu Stichting Laverhof
(Het Retraitehuis) is, voor een
versnapering terwijl verhalen werden
gedeeld met de groep. Ambassadeur Adsett
maakte indruk op de aanwezigen met zijn
Nederlandse begroeting.

Buiten stonden verschillende voertuigen
uit de Tweede Wereldoorlog rond de
cirkelvormige oprijlaan.

Toen de groep naar buiten liep, richting de
onthulling, was de zon opgekomen en de
wind gaan liggen. De City of Apeldoorn
Pipes and Drums begeleidde de delegatie
naar de voorkant van het Retraitehuis. 

Ambassadeur Adsett onthulde het bord
samen met de burgemeester van
Maashorst, Hans van der Pas, en Peter van
der Meij van IOFF.

https://youtu.be/H52hf8n0n2k?si=wylYqaz_CCa6JPYq




Vind informatie HERE

De terugkeer van de reuzen

De enorm populaire installatie 'Standing with Giants' keert terug naar het British Normandy Memorial
voorafgaand aan VE Day 80.

De gigantische silhouetten keren terug naar de weidevelden van het British Normandy Memorial, na de
overweldigende respons van vorig jaar op het ambitieuze en boeiende project van de
liefdadigheidsinstelling Standing with Giants.

De installatie is te bezoeken van 12 april tot half september en het Winston Churchill Centre (inclusief café
en winkel) gaat ook op 12 april weer open.

In 2024 bezochten bijna een kwart miljoen mensen het Memorial, van wie velen de kracht en de ontroering
ervoeren van de 1.475 militairen die met gebogen hoofd op de heuvel met uitzicht op Gold Beach stonden,
elk een leven vertegenwoordigend dat verloren was gegaan op D-Day, 6 juni 1944.

In dit 80-jarig jubileumjaar van VE Day zullen de figuren dienen als symbool voor de bittere emoties
waarmee zovelen werden geconfronteerd aan het einde van de Tweede Wereldoorlog in Europa - vreugde
dat de oorlog voorbij was, naast de realiteit van afwezige geliefden die nooit meer thuiskwamen.

https://www.britishnormandymemorial.org/news-story/the-return-of-the-giants/


Gastartikel door Paul ten Broeke

Comrades
Bruggink 
en Slotboom

FFamilie van Robert McGurn

De zoektocht naar foto's van gevallen soldaten in Gennep

De afgelopen decennia hebben wij vele foto's verzameld van de soldaten, die in de gemeente Gennep
begraven liggen. Toen ik begon met het schrijven over de oorlogsgraven in de gemeente, eerst voor
Facebook en later voor het boek "Tread Softly", werd de zoektocht concreter.

In 2023 besloten Roel Dekkers en ik ons in te zetten voor een fotoproject om zoveel mogelijk foto's op
de oorlogsgraven te krijgen. Ons doel was om dit tijdens de herdenking van 80 jaar bevrijding van de
gemeente Gennep voor de eerste keer te presenteren. Het idee was natuurlijk niet nieuw, Faces To
Graves Groesbeek was voor ons de grootste inspirator. 

De zoektocht begon en deels kwamen families naar ons toe met foto's, maar meestal was dieper
onderzoek nodig. Via cultuurhistorische kringen en met steun van Ms Marples en Tracy van Oeffelen
kwamen veel foto's aan het licht.

Onze teller staat nu op 98 foto's van de 218 graven: 92 van de 210 in Milsbeek en 6 van de 8 in Ottersum.
Van de 4 Nederlandse soldaten, die in de Tweede Wereldoorlog sneuvelden en in de gemeente
begraven liggen, hebben wij alle foto's verzameld. Met hulp van het V-fonds konden wij de foto’s ook
afdrukken en plaatsen bij de graven.

Op 15 februari 2025 presenteerden wij de foto's voor het eerst tijdens een kleine ceremonie op de
begraafplaats in Milsbeek. De symbolische eerste foto werd overgedragen aan de nabestaanden van de
familie van Robert McGurn, die op 9 februari omkwam tijdens gevechten in Milsbeek.

Vanaf nu zullen wij elk jaar op 4 mei en rondom de Veritable-herdenkingen in februari de foto's
plaatsen. Zo worden tijdens herdenkingen de gezichten zichtbaar en halen we de mannen uit hun
anonimiteit.

Lest we forget.
Paul ten Broeke



Een teken van vriendschap
De burgemeester van Rees ontving een speciaal geschenk van de RCL Branch 005

Eerste vicevoorzitter, Gerrit Bruggink, bezocht Rees en overhandigde burgemeester
Sebastian Hense een herdenkingsmunt voor de 80e verjaardag van het einde van de Tweede
Wereldoorlog.

Burgemeester Hense legde uit: "Dit is een teken van vriendschap dat veel verder gaat dan
onze lokale grenzen. Het laat zien hoeveel we wereldwijd samen zijn gegroeid, ondanks de
vreselijke gebeurtenissen die meer dan 80 jaar geleden plaatsvonden. Ik ben erg dankbaar
voor dit moment."
 
Het hele verhaal kunt u hier lezen.

Onze vrienden, The Dutch Polar Bears, zijn hard aan het werk in
Roosendaal, waar het ooit zo bekende dagboek van Paula Geerts,
18 jaar oud, wordt verfilmd.

Omroep Brabant (schrijvers Evie Hendriks & Eva de Schipper) was
in februari ter plaatse in Roosendaal om verslag te doen van de
film die stichting The Dutch Polar Bears maakte. Kameraad Daan
Breugelmans is voorzitter van The Dutch Polar Bears en deelde
dat hij hoopte dat Paula's verhaal door deze film en hun
interpretatie bekender zou worden.

De film gaat op zaterdag 3 mei in première in de stadsbioscoop in
Roosendaal. Daarna wordt de film als lesmateriaal op scholen
vertoond.

Volg deze  link om het hele artikel te volgen bij omroep Brabant

https://rp-epaper.s4p-iapps.com/artikel/1281388/34345975
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/4643408/dagboek-van-oorlogsslachtoffer-wordt-verfilmd-mag-niet-vergeten-worden


In april 1945 begon de Britse 49th West Riding Division (de Polar Bears), ondersteund door de 5th
Canadian Armoured Division, hun offensief in de stad Arnhem vanuit Westervoort. De strijd duurde vier
dagen en kostte 62 Britse en 4 Canadese levens, maar Arnhem kwam volledig onder geallieerde
controle.

Arnhem zelf was leeggehaald en volledig geplunderd, dus de Britten en Canadezen hadden geen
problemen om het tot in den treure te bombarderen. Een hele dag lang regenden artillerie en
vliegtuigen dood en verderf op de stad. Hawker Typhoon-jachtbommenwerpers lanceerden vroege
Britse raketten om gebouwen en tanks op te blazen.

Op 12 april gaf generaal Foulkes de Polar Bears het bevel aan de Polar Bears om die avond hun aanval te
beginnen, na meer dan 100 Spitfire- en Typhoon-raketaanvallen gedurende de dag. De aanval werd ook
voorafgegaan door een van de zwaarste artilleriebarrages die ooit afgevuurd door het  1st Canadian
Corps zijn afgevuurd  (één veldkanonbatterij schoot gemiddeld acht schoten per minuut!). Het Pioneer
Corps vuurde ook 30.000 rookgranaten af   tijdens de slag.

Een afleidingsvuur vanuit het zuiden van de Nederrijn lokte een sterke Duitse reactie uit, wat
suggereert, dat ze erop voorbereid waren, dat de aanval vanuit het zuiden zou komen, in plaats van
vanuit het oosten.

Om 22:40 uur op 12 april, onder kunstmatige rookdekking en met behulp van amfibische Buffalo's om de
IJssel over te steken, sprongen drie infanteriebrigades van de 49th West Riding Division (The Polar
Bears) elkaar voorbij door de stad en binnen vier dagen was Arnhem onder geallieerde controle.

Operatie AngerOperatie Anger

De tweede slag om Arnhem
en de vergeten bevrijding



Vier compagnieën van het 2e Bataljon van het Gloucestershire Regiment staken over onder
dekking van zwaar machinegeweervuur   en bereikten de westoever van de IJssel om 23:15
uur. Om 00:40 uur waren de Royal Canadian Engineers al begonnen met het drijven van de
onderdelen van de Bailey-brug op hun plaats. De South Wales Borderers staken vervolgens
over, dreven stroomafwaarts en rukten toen snel op naar de stad. Toen hun opmars tot
stilstand kwam, werd het 1/7e Battalion of the Duke of Wellington’s Regiment  naar de
overkant gestuurd om hen te ondersteunen. Tegen 07.00 uur was het 2e bataljon van het
Essex Regiment ook aan de overkant van de rivier en de RCE had een pontonveerboot
opgezet om de tanks van het Ontario Regiment te gaan verplaatsen.

De tegenstand in de ochtend van de 13e was licht, maar toen de geallieerden het
fabriekscomplex van Enka BV in het oostelijke deel van de stad bereikten, stuitten ze op een
zwaar verdedigd versterkingspunt, met een bataljon van de 346th Infantry en troepen van
het 46th Festungs Machine Gun Battalion. Het 4e bataljon van het Lincolnshire Regiment
kreeg de taak om het complex te ontruimen, tegen een relatief sterke verdediging.

Met steun van de tanks van het Ontario Regiment en de 79th British Armoured Division werden
de Duitsers overweldigd en was het grootste deel van de weerstand in de stad gebroken.

Op vrijdag 14 april was de 147th Brigade de Nederrijn overgestoken en had zich aangesloten bij de
56th Brigade. De Duitse verdediging brokkelde af, maar de bataljons van de 147th kwamen
aanzienlijke aantallen mijnen en vernielingen tegen toen ze oprukten. D Company van het Duke
of Wellington's Regiment viel in een hinderlaag wat zij dachten dat een Duitse tegenaanval was,
geleid door drie Franse Renault-tanks, hoewel later bleek dat de Duitsers geen idee hadden dat
de Britten daar waren.

Later die dag voerden de Nederlandse soldaten van de 34th SS Volunteer Grenadier Division
Landstorm Nederland, ondersteund door pantservoertuigen, een tegenaanval uit op de positie
van de Duke of Wellington, maar werden uiteindelijk teruggeslagen toen hun tanks werden
uitgeschakeld.

Tegen het einde van de 14e hadden de
geallieerde eenheden al hun doelen bereikt en
was Arnhem veilig. De 5th Armoured Division
begon toen op te rukken naar het hoge
terrein ten noorden van de stad, waar ze
elementen van de SAS-eenheden
tegenkwamen die sinds begin april achter de
vijandelijke linies opereerden.



Op 15 en 16 april werden de Duitsers uit Velp en de omliggende gebieden verdreven, waarmee Operatie
Anger tot een succesvol einde werd gebracht.

De geallieerden bevrijdden een verwoeste stad. Na de plunderingen van het jaar daarvoor waren
de huizen niet meer dan lege wrakken – zonder meubels, huishoudelijke artikelen en zelfs
deuren. CBC-nieuwscorrespondent Matthew Halton beschreef de stad als "een verlaten,
brandende granaat" en het oorlogsdagboek van de 49th Division merkte op dat "een stad nog
nooit zo moedwillig was verwoest." Overal lagen bewijzen van de eerste slag om Arnhem en de
bevrijding werd vergeleken met "het betreden van een oud graf."

Misschien is dit de reden dat de bevrijding is vergeten?

Airborne Museum Hartenstein heeft dit voorjaar een nieuwe tijdelijke tentoonstelling geopend
over Operatie Anger, grotendeels dankzij curator Jory Brentjens.

Volgens hem zijn de strijd en de bevrijding om drie
redenen vergeten.

De strategische betekenis van de operaties. Als
Market Garden was geslaagd, had dat een zeer grote
impact gehad op het verdere verloop van de oorlog en
ook op de situatie na de oorlog. Alle geallieerde leiders
keken in september 1944 naar de Rijn en naar Arnhem.
Datzelfde kan niet gezegd worden van Anger. De
verovering van Arnhem in april 1945 had geen enkele
impact op het verloop van de oorlog, die toen al
gewonnen was.

De afwezigheid van mensen. Door de evacuatie van de
burgerbevolking in september 1944 waren er
nauwelijks burgers meer in Arnhem. Ze konden de
bevrijding van hun stad niet vieren en maakten geen
connecties met hun bevrijders. Ze deelden geen
kelders en schuilplaatsen met de geallieerde soldaten
zoals de inwoners van Oosterbeek en Arnhem dat
tijdens Market Garden hadden gedaan en er werd geen
blijvende connectie gemaakt.

De fascinatie voor een heroïsche nederlaag. Het
verhaal van Market Garden en met name de slag om
Arnhem is er een van een heroïsche nederlaag. Lange
tijd hing de uitkomst van de operatie in de lucht en was
er een kans dat de geallieerden succesvol zouden zijn.
Verhalen als deze zijn ongelooflijk meeslepend en
historici hebben over de operatie gediscussieerd sinds
deze plaatsvond. Nogmaals, hetzelfde kan niet worden
gezegd van Anger, de uitkomst van Anger was vanaf
het begin duidelijk en er was geen twijfel in iemands
gedachten wie de strijd zou winnen. Dit heeft
bijgedragen aan het gebrek aan aandacht voor de
operatie.



We Will 
Remember Them

Operatie Anger is echter niet langer vergeten.

Dit jaar is kameraad Maikel Slotboom samen met kameraden Daan Breugelmans, Amanda
Slotboom en anderen voor het eerst samengekomen om de allereerste herdenking van de
Vergeten Bevrijding op zondag 13 april om 1300 uur in Stadhuis Arnhem te initiëren.

Met de steun van The Dutch Bears, Museum Niemandsland en het Airborne Museum worden
de mannen van Operatie Anger herdacht en krijgen ze het respect en de dankbaarheid die ze
al 80 jaar verdienen.

Het Comité is dankbaar voor de steun van de Canadese, Britse en Duitse ambassades en is er
trots op om drie families van deze dappere mannen te mogen ontvangen.



Binnenkort

Find us online:

Steun onze vestiging
Alle donaties worden gewaardeerd en zijn altijd welkom. Wij hebben een ANBI-status. Alle donaties komen in
aanmerking voor belastingaftrek. Bezoek de link naar onze website hierboven.

Zondag 16 maart,aanvang 13,00 uur
Algemene Ledenergadering Clubhuis Mondani
Graaf Ottoweg 6, Lochem

Zondag 30 maart

Maandag 31 Maart

Dinsdag 1 April

Vrijdag 4 April

Woensdag 9 April

Donderdag 10 April

Zondag 13 April 

PROMOTENT Gorinchem: KTR-BEURS
event

Netterden Herdenking

Etten Herdenking 

Haaksbergen bevrijdingsdefile

De Leesten (Zutphen)Herdenking 

Vimy Herdenking

Remembrance Concert Hellendoorn

The Forgotten Liberation, Arnhem

Holten Herdenking 48th Highlanders

Posterenk Herdenking

https://www.facebook.com/rcl005.nl
https://www.rcl005.nl/donation/
https://www.instagram.com/youth_auxiliary_rcl_branch005/?hl=es
https://www.google.com/maps/place/Restaurant+Mondani/@52.161268,6.417561,17z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x47c78c9721671881:0xd2bedbc04aff6568!8m2!3d52.161268!4d6.4201359!16s%2Fg%2F1tgf707z?entry=ttu&g_ep=EgoyMDI1MDEwOC4wIKXMDSoASAFQAw%3D%3D

